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Jij hebt inviloed!
door Arie van der Stoep

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
Spreuken 10:17.

Vreemd! Hoe kan een mens nu zelf een pad zijn, een weg die je kunt gaan! Moet ik dan over mij
laten lopen? Toch kloppen die woorden. Jij hebt namelijk invioed!

Deze spreuk zegt dat luisteren naar Gods stem, zijn woord geloven en je erdoor laten leiden (dus ‘de
vermaning in acht nemen’), gevolgen heeft. Het verandert je leven. En het kan niet alleen jouw leven
veranderen.

Anderen zullen die verandering namelijk zien en er de positieve gevolgen van ondervinden. Dat kan
hun de weg wijzen. Ze kunnen met je mee gaan in zo'n leven. Op die manier word jij - wordt jouw
leven - een pad dat zij kunnen volgen. En waarom een 'pad ten leven'? Omdat ze zo bij Jezus, bij God
terechtkomen. Jezus is zelf het leven. (1) Door geloof in Hem ontvangen ook zij eeuwig leven. (2)

En dat is niet het enige waardoor je een pad ten leven kunt zijn voor anderen. Ook je gebed en liefde
voor hen maken deel uit van het zijn van een pad ten leven voor hen. Ook daarvan gaat invloed uit.

Mijn eigen ideeén

Het tweede deel van deze spreuk klopt eveneens. Wie niet luistert naar God, maar de Bijbel achter z'n
rug gooit en het Evangelie van Jezus verwerpt (‘wie de terechtwijzing veracht’), neemt eveneens
anderen daarin mee. Wég van God, wég van het leven. Hij wordt voor anderen een dwaallicht. Het
einde van die weg is de (eeuwige) dood. (3)

Dat is de boodschap van deze spreuk. Ik heb dus de keus. @) Het zijn van een pad ten leven door
geloof in God en het volgen van Jezus. Of het zijn van iemand die doet dwalen, door het gaan van mijn
eigen weg, het volgen van mijn eigen ideeén. Beide keuzes hebben invloed.

Profetisch kantje

Trouwens, deze spreuk heeft nog een profetisch kantje. Want degene die in absolute zin een pad ten
leven is, is Jezus. (1) Zijn lijden, dood en opstanding hebben ons het leven gebracht. Door Hem te
volgen, in Hem te geloven, hebben we eeuwig leven. (5) En zijn Geest leert en sterkt ons om voor
anderen een pad ten leven te zijn. (6)

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 14:6a.
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven.

(2) Johannes 3:36a.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.



(3) Johannes 3:36b.

... wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Romeinen 6:23a.
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood.

4) Romeinen 10:8.

... Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het geloof, dat wij prediken.
Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult u behouden worden.

(5) Johannes 11:25.
Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ...

(6) Johannes 16:26.

... de Trooster, de Heilige Geest, ..., die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Efeziérs 3:16.

Opdat Hij u geve, ..., met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens.
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